
Journaal Sylje, single handed race 2023 

Zaterdag 14/10/2023 
Wat een gekkenhuis, die start! Meer dan 50 bootjes en dan ook nog turen door de verrekijker naar 

de codevlaggen op het startschip. Opdracht uitpakken: het is te doen. Zeiltijd? Geen flauw idee, dus 

maar wat bedacht: 54 uur. Gezien de wind 

eerst maar naar het Markermeer. Gezellig 

met z’n allen in de sluis. Vast gemaakt aan 

Laphroaig: mijn favoriete whisky merk. Foto 

gemaakt met een fles die ik nog aan boord 

heb.  

Bij de poepende man naar buiten en de 

scheepvaartroute overgestoken. Het is bijna 

bezeild naar Blocq van Kuffeler, maar 1 slagje 

gemaakt. Kan tot mijn verbazing aardig 

meekomen in het middelveld. Op de 

stempelpost in Blocq met alle egards 

ontvangen (15:50) en gauw weer door naar Volendam. Het is een paar keer kruisen, maar het wordt 

gaandeweg rustiger. Om 18:20 zeilen we de haven in voor een stempeltje en een kwartier later er 

weer uit. Hoop de sluis in Enkhuizen nog te halen, maar de wind kakt wat in. Dan de reven maar uit 

het grootzeil. Prachtig om 21:30 voor de sluis en samen met White Spirit, een trimaran en nog een 

zeiler mee in de laatste schutting van de dag.  

Klokke 22:00 zeilen we uit het Krabbersgat onder carillonklanken. Bijna windstil nu en ben blij dat ik 

de werkfok heb vervangen door de High Aspect in de sluis. Maar de rust duurt niet lang. Uit het niets 

een bui met hagel en onweer. Fok ingerold, weer 2 reven in het grootzeil en de fok weer beetje bij 

beetje uitgerold. Zo kruisen we van bui naar bui met prachtige voordelige windschiftingen. 

Om kwart over 1 is Medemblik bereikt. Plekje langszij gezocht in de Oosterhaven en de eerste dag zit 

erop. Heerlijk slapen. 

Zondag 15/10/2023 
De wekker gaat om 9 uur. Wat een rust 

nog. Ontbijtje en op zoek naar jaartallen op 

de Westerhaven.  Om 10 uur los, tegelijk 

met de buurman. Hij vraagt waarom ik 2 

reven in het zeil heb. Een kwartier later 

weet hij het! Steeds weer dikke buien, 

maar prachtig zeilen met de zon 

tussendoor. Op het laatste stuk na voor 

Den Oever, is het prachtig bezeild. Na de 

sluis even rust in de haven om op het tij te 

wachten, voor LW op de Texelstroom. Half 



3 de strijd weer aangebonden: recht in de wind op, maar met de stroom mee: heerlijk. Zelfs nog een 

rondvaartboot, afgeladen met zwaaiende mensen. 

Om 16:50 Oudeschild binnengezeild en plekje in de jachthaven gezocht. Google helpt, ook bij het 

vinden van het monument voor de opdracht. Is een eindje lopen, maar ook wel weer lekker. Potje 

eten gekookt en we zijn er weer klaar voor: tegen 19:00 de haven uit.  

Met deze wind en buien door de stikdonkere nacht is een uitdaging. Texelstroom en eerste helft 

Scheurrak Omdraai is met een knik in de schoot. Maar 9 knopen gaat me te snel, dus de fok maar 

even weggedraaid. De 2e helft SO moet opgekruist worden, dus de fok weer bij. Er komen nog wat 

motorrende zeilschepen achterop en bij het Inschot liggen een paar ten anker. Single-/dual handed? 

Ook nog een paar zeilende meeliggers gespot. Kortom: een drukte van belang daar. Na een paar 

slagen door het Inschot en dan is het bezeild de Vlieree op. 

Maar hemeltje lief: wat een zeeën in het Stortemelk net achter de Richel vandaan! Ja, stroom tegen 

wind, maar ik had op wat afnemende wind gerekend (gehoopt) en zit juist in een bui. Stikdonker en 

misschien grondzeeën in het Schuitengat?  

Terug naar de Slenk en die helemaal doorkruisen? Niet leuk. Door naar Vlieland? Is een optie. Motor 

aan? Nee, nee, nee!  

Dan maar zwemvest aan, kajuit waterdicht gemaakt, wat hoogte gemaakt tot boven het Schuitengat. 

Daarna grootzeil gestreken en op de fok met ruime wind naar de ingang. Langzaam aan tegen de 

stroom in, speurend naar onheil. Gelukkig: heb blijft relatief rustig en we scharrelen heelhuids het 

Schuitengat in. Eenmaal in de beschutting moet het grootzeil weer bij om tegen de eb in te komen, 

maar het gaat allemaal goed. 

Ik had me eigenlijk voorgenomen het rondje Jacobsruggen vannacht ook nog te doen, maar heb in 

het Stortemelk de dure eed gezworen dat niet meer om te halen. Dus mooi naar de veilige 

thuishaven, waar we om 01:50 binnenzeilen. Dan naar de jachthaven lekker op mijn eigen plekje, 

nog een kopje soep en onder de wol. Van mij mag het morgen rustiger worden. 

Maandag 16/10/2023 
Om 6:30 komt, voor ze naar het werk gaat, mijn vrouw even dagzeggen met hond. Ik ben nog niet 

echt gezellig! Daarna doorgeslapen tot 9 uur. Stempetje halen en koffie aan de stamtafel met mede-

eilanders en dik 10 uur weer op stap. 

Rondje Jacobsruggen gestart om 10:38, met de laatste vloed door de Slenk en met de eb Westmeep 

en Vlieree. Daar de HA-fok vervangen door de genua, want het wordt rustiger. Het Schuitengat is 

moeizaam kruisen nu de wind in het NO zit: ging vannacht beter. Om 12:59 weer terug bij de Slenk 

en meteen maar weer door nu er nog wat wind is. Dit 

wordt nu wel tegenstrooms naar/via Harlingen. In de 

Westmeep varen nog een stuk of 8 medestrijders, 

maar die moeten nog naar Terschelling.  

De wind kakt aardig in. De Westmeep is nog stroom 

mee, maar dan is het feest over. Tegenstrooms door 

het Pannengat, vlak tegen de Grienderwaard. Een 



paar keer aan de grond natuurlijk: lang leve de hefkiel! In de Blauwe Slenk, hoera, toch wat meer 

wind: O-NO. Vlak voor Harlingen is de wind moegestreden. We kunnen nog net de Boontjes 

indraaien en op het staartje van de eb naar het zuiden afdalen. Om 19:30 zit de vloed er weer in en 

liggen we stil. Dan maar het anker erin. Administratie bijwerken, nog even genieten van wulpen, 

bonte pieten en ganzen en dan heerlijk slapen tot 4 uur. 

Dinsdag 17/10/2023 
De wekker gaat om 4 uur. Het tij roept en de lichte zuidoostenwind is net genoeg. Ankerop, stroom 

mee, het wad verlicht door Venus, Sirius en Jupiter: ik ben weer helemaal gelukkig. 

Een paar keer een slagje maken en dan zijn we net voor 6 uur bij Kornwerderzand. De schutting gaat 

vlot (enige bootje alweer) en half 7 zeilen we het IJsselmeer weer op, voorlopig ruim bezeild, 4 

knopen. Rond zonsopkomst heel aparte mistbanken vlag langs de kust.  

 

De wind neemt toe en we varen, man-man, weer 6 knopen. Zo komen we veel te vroeg aan voor de 

opgegeven zeiltijd. Nou ja: doorgassen maar. Dan maar wat minder punten. Dit gaat te mooi. 

Om 10:20 de eerste medezeiler gezien, weet niet wie. Om 10:30 toch te veel wind voor de genua: 

verwisseld voor de HA-fok. Gaat nog harder ook. Wel hobbelig hier. Vlak bij Lemmer wordt het water 

weer vlak en om 13:30 zeilen we de haven in voor een stempeltje bij een erg aardige 

havenmeesteres. 

Gauw maar weer op pad en om 14:10 de haven uit. Goed en wel buiten toch maar weer een dubbel 

reef gezet, want het journaal moet nog bijgewerkt. En nog min of meer leesbaar ook. Evengoed 

scheuren we met 6-7 knopen naar de finish. Net voor de haven grootzeil eraf en op de fok naar 

binnen. Tijd: 17:51. Meer dan tien uren te snel gevaren. Nou ja zeg… 

Frits en Elly: bedankt voor de 

organisatie van deze spannende en 

inspannende race. Prachtig. 

 

 


