
 

 

 

 

Journaal van de Duo-Handed a/b zeiljacht “Florijn”  

14-18 oktober 2023 

Dit verslag is de letterlijke overname van het handgeschreven journaal, aangevuld met foto’s. 

  



Journaal van: 14-10-23    Schip:  Florijn    blad 1/5 

“Bakken Wind”    - “Zon en wind” - “Genieten!” 

Over de voorbereiding van de 

organisatie en bemanning valt niet 

veel meer te zeggen dan: uitstekend! 

Voorspoedig door de sluis Lelystad en 

met dubbel rif en fok het rak naar 

Blocq van Kuffeler gestart. Meteen 

aan de bak… Een stevig aandewinds 

rak deed de bemanning zich schrap 

zetten en scherp stellen. Keurig de 

(onbekende) BvK-haven in en mee 

met de stroom deelnemers door de 

“stempelstraat”. Snel en efficiënt 

ondersteund door het stempel-wal 

team! Nu inmiddels in volle zon en 

met een glimlach weer naar buiten om een hak-rak te starten naar Volendam. Slag naar de dijk bij 

Marken bracht verlichting. Nog meer 

genieten en in volle zon schoven we 

keurig op zeil de gemeentehaven in. 

Stempel in het hotel waar de eigenaar 

vroeg “komen er nog meer?”.  Het 

antwoord : “ca. 75” maakte geen 

vrienden. Het beeld Maria in de volle 

zon zwaaide ons uit. Een ‘jubelrak’ naar 

Enkhuizen en een snelle schutting. We 

bleven bij het plan eerst Lemmer te 

doen en spoedig waren we op weg om 

met stevige ruime wind naar de Friese 

kust te varen. De “5” lieten we liggen 

voor de volgende dag. Onderweg bij 

Enkhuizen een prachtige sterrenhemel. 

Even zoeken bij de ingang bij Lemmer en rustig naar binnen gezeild. Afgemeerd bij de Tramhaven en 

de kachel aan. Een pittige zeildag, maar nog steeds volgens “plan” en alles heel gehouden. Rustige 

nacht in Lemmer en geen last van uitgaanspubliek. Wel kouder geworden… 

   Ochtend Middag            Avond 

Moraalmeter   

 

Journaal van: 15-10-23    Schip:  Florijn    blad 2/5 

“De vijf” - “Buien”  - “Medemblik”  - “Het Wad!” 

Na een goede nachtrust begon de bemanning met de bestudering van “de vijf”. Tonnen in de kaart en 

in flinke buien (met hagel!) maar de SB28. Regelmatig forse buien en hoog aan de wind! We zeilden 

een – volgens ons keurige – 5 en begonnen aan het zware rak naar Medemblik. Stevige buien met 



regen en af en toe 40 kn. wind over het dek! Kruisend boven Enkhuizen en steeds meer in de volle 

zon en rustiger weer zeilden we onder grootzeil eindelijk Medemblik in. De jaarallen-voordeur was 

snel gevonden en een vrolijke “selfie” voor Elly maakte de opdracht af. Inmiddels weer samen met de 

Inspirit na zijn zeilreparatie. Tijd voor de bami++ die onderweg naar Kornwerd goed smaakte! De 

wind bleef en om 20:30 door de sluis. In een flinke bui geschut en vast voor overnachting. De kachel 

houdt ons warm… 

Weer een mooie zeildag met een zware start, maar eindigde weer met een mooie zeilavond. 

De rest van de avond werd besteed aan studie van de windverwachtingen voor de volgende dag. 

Plan: volhouden! 

Rustige nacht met snel afnemende wind. Helaas heeft de kachel het begeven dus dat wordt afzien (en 

we worden er sterker van). 

   Ochtend Middag            Avond 

Moraalmeter   

 

 

Journaal van: 16-10-23    Schip:  Florijn    blad 3/5 

“Wind of geen wind?” - “Rondje Jacobsruggen”  - “Terschelling” 

 

Dus toch wind! Gelukkig een mooi N-windje. Vertrek op de 

keerfok met vol grootzeil. Kruisrak naar Harlingen en daar een 

korte stop voor zeilwissel naar genua 1. Verwacht wordt een 

sterk afnemende wind. Maar de 

wind bleef en het was prima 

bezeild tot de ingang van de 

Meep. Daar zakte de wind weg en 

begon een zenuwslopend spel om 

de Slenk in te komen. Na veel geduld en tactisch goed zeilen       een 

mooi rak door de Slenk. Ronde afgemaakt tot VM2 (waar we waren 

gestart) en gekozen voor de terugtocht naar West Terschelling via het 

Schuitengat. Dat was een vol kruisrak en opkruisen met de genua 1 was 

daarom een uitdaging. Toch nog op tijd in Terschelling aangekomen en 

afgemeerd in een rustige jachthaven. 

Weer een mooie zeildag met een serieuze uitdaging om de 

Jacobsruggen rond de varen. Wel leuk bedacht! 

Verder een relaxte dag met na twee dagen ploeteren ook een soort beloning. Het Wad is en blijft 

prachtig. Lasagne in de oven doet zijn werk als kachel… 

   Ochtend Middag            Avond 

Moraalmeter   

 



Journaal van: 17-10-23    Schip:  Florijn    blad 4/5 

“Kadootje” - “Toerist op Texel” - “Bikkelen” 

 

Met een prachtige zonsopgang vol goud boven 

een betoverend wad vertrok de Florijn naar de 

eerste stop Texel. Twijfel over windrichting 

deed ons vlak in het Inschot nog twijfelen, 

maar toch nog door over de “Paardenhoek”. 

Een goede keus, want snel waren we via een 

zonovergoten wad (kadootje) in Oudeschild. 

Aldaar de gevraagde telling en selfie en de 

broodvoorraad aangevuld. 15:30 door naar 

Den Oever, opnieuw in een stralende zon       . 

Een aandewinds rak met mooie lange slagen 

bracht ons snel in Den Oever met snelle 

schutting, vol deelnemers. Daarna een lastig 

aandewinds en kruisrak naar Lelystad voor de Ankeropdracht. Veel golfslag en ZO-wind hadden heel 

even vat op de bemanning, maar toen zij eindelijk bij de Marina 

Lelystad voor anker lagen was het weer genieten. 

Een prachtige zeildag en met de finish in zicht kon er al worden 

geproost. Een pittige dag voor wat betreft het laatste deel. 

   Ochtend Middag            Avond 

Moraalmeter   

 

Journaal van: 18-10-23    Schip:  Florijn    blad 5/5 

Van een uitstekende ankerplek werd het laatste rak voorbereid naar de 

finish. 

Tegelwijsheid van Klaas-Jan Kroon op Texel: “Door deel te nemen aan de 

Single (Duo)- handed weet je weer dat je leeft!”. Prachtig gezegd! 

We eindigen met een dankwoord aan Elly en Frits voor opnieuw de 

fantastische organisatie en hun enthousiasme! Top geregeld en de 

Appjes van Elly deden ons goed! 

Jeroen Paardekooper en Jaap Verkerk a/b “Florijn” 

Lelystad 18 oktober 2023 09:40 

 

 

 

 


